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Ervaringsdeskundigen zeggen dat je leven na een vuurloop nooit

- meer hetzelfde is. Als Vrouw&Passie’s hoofdredactrice Josje

Feller door Ursula Aerts wordt gevraagd of ze mee wil doen aan

een vuurloop, stemt ze natuurlijk toe. Samen met haar vriend en
1 zakenpartner Anthony Meulendijk, ondergaat ze deze ongewone
- ervaring en doet voor Vrouw&Passie Magazine verslag van haar
) belevingen. Als je kunt vuurlopen, dan kun je alles.




~ vuurlopen

uurlopen, dat klinkt als een uitdaging! |k heb me laten

vertellen dat we niet door hevige vlammen gaan lopen,

maar over hete kolen. Met blote voeten! |k vraag me af

hoe het werkt. Met je hoofd kun je dan blijkbaar de pijn
uitschakelen. Als het goed is, krijg je geen blaren of brandwonden.
Terwijl je verstand zegt dat dat niet kan. Hmm, eerst maar wat meer
te weten komen over het vuurlopen en over Ursula.

Ursula Aerts is een autoriteit op het gebied van vuurlopen. Ze
studeerde met Indianen, westerse artsen, sjamanen en andere
spirituele leermeesters. Inmiddels hebben duizenden mensen
wereldwijd, via haar werk hun leven veranderd en leven ze naar hun
eigen dromen. Zelf liep ze al vele malen over het vuur. Ursula vertelt:
“Een vuurloop geeft veel levensvreugde en passie. Het is een mooie
bron van energie om dingen te creéren. Het zorgt er ook voor dat
je kiest voor wat je werkelijk wilt. Het is namelijk noodzakelijk dat je
oprecht en overtuigd bent op het moment dat je over het vuur gaat
lopen, anders lukt het niet.”

Lang geleden vroeg Ursula zich af wat haar levensmissie was en
ging op zoek naar wat haar werkelijk gelukkig zou maken. Deze
zoektocht bracht haar in 1997 bij de vuurloop. Nog védrdat ze wist
wat het precies was en ze zelf over de hete kolen had gelopen, kreeg
ze een inzicht: ze wilde vuurlopen gaan leiden. Ursula: “We weten
van vuurlopen dat het werkt, maar we weten wetenschappelijk
gezien nog niet hoe het werkt. Vuurlopen is complex en heilig, net
als het leven is.”

Het is zover. Samen met Anthony rijd ik naar Hilversum waar we
midden in het bos over de hete kolen zullen lopen. Na een voor
de zaterdagavond ongebruikelijke file, worden we ontvangen door
Ursula en haar team. We komen in een zaal met twintig mannen,
vrouwen, een paar jongeren en een flipover. Niets wijst er nog op dat
we vanavond gaan vuurlopen. Ursula heet ons welkom en begint
met haar persoonlijke geschiedenis. Ursula is zo’n vrouw waar je
naar kunt blijven kijken: ze is puur, charismatisch en inspireert met
haar prachtige verhaal. Ze neemt ons in haar relaas mee en vertelt
over Nom. Ndm is voelbaar als een emotie in het lichaam. Wat je
Ndm geeft, groeit. Met de juiste dosis Ndm kun je de barriéres in je
leven overwinnen. Vorig jaar heb ik met het Vrouw&Passie-team een
discussie gevoerd over de omschrijving van het doen wat je écht
wilt doen. We hebben daar toen het woord Flonx voor bedacht. Om
je Flonx te leven helpt het om je Ndm te (leren) gebruiken. Ndm is
er namelijk altijd.

Ursula geeft ons een briefje in de vorm van een hartje. We schrijven
erop wat we willen achterlaten in het vuur. Op mijn briefie zet ik
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Ursula:

‘Met jouw Ndm en betrokkenheid
stem je heel bewust af met iets

(R

dat groter is dan jijzelf. Ik noem

> angst. Die emotie mag voorgoed in het vuur blijven! Vervolgens

vertellen alle aanwezigen wie ze zijn, wat hun doel is en waarom
ze over het vuur willen lopen. Ik merk dat ik zelf een beetje begin te
twijfelen over wat ik nou écht wil. Hoewel ik hier natuurlijk dagelijks
mee bezig ben, twijfel ik nu over waarvoor ik vanavond over het
vuur wil lopen. Later op de avond weet ik het pas: ik wil volledig
mezelf zijn en de dingen doen die van binnenuit komen, ongeacht
" wat anderen daarvan vinden.

Ursula vertelt dat zingen een heilzame manier is om je Nam op te
bouwen. Dat heeft te maken met onze ademhaling. Ze laat op de
flipover de tekst zien van een Afrikaans lied, dat we straks met z’n
allen gaan zingen.
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Het betekent:
Ik heb besloten het vuur te volgen. Er is geen weg terug.

Even voelt het vreemd om met twintig onbekenden een lied te
zingen, waarvan we een paar minuten geleden de tekst nog niet
kenden. Maar al snel zingt iedereen mee en is de Nam voelbaar!
Het begint al te schemeren als we enthousiast naar een open
plek in het bos lopen. Ursula heeft met haar team die middag
een indrukwekkende houtstapel gemaakt. We gaan in een cirkel
om de stapel staan. ledereen legt voor zichzelf nog een blok hout
op de stapel en terwijl dat gebeurt, spreekt men gelijktijdig een
krachtig woord uit zoals liefde, delen en loslaten. Hierna steken we
gezamenlijk met fakkels het vuur aan. We blijven nog even naar het
oplaaiende vuur kijken. Over het restant, de kolen, zullen we straks
lopen.

Dan gaan we weer naar binnen om onze dromen concreter te
maken. We maken een afbeelding van datgene wat we écht graag
willen. Ursula: “Zet jezelf in het plaatie met 4lles wat je graag wilt
hebben. Maak de tekening groots, met veel kleur en stop er veel
Nam in! Vuurlopen geeft veel Niim en dus veel beweging. Vervolgens
bespreken we wat we nodig hebben en wat ons kan belemmeren
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het Spirit, maar je kan het

ook liefde, adem of
God noemen.’

om dit te bereiken. Ursula haalt lange pijlen tevoorschijn. Ze vertelt:
“Je weet nu wat je wilt, maar er is een reden waarom je de droom
nog niet hebt gerealiseerd. Je bent tot meer in staat dan dat je
ooit met je hoofd kunt bedenken.” We kunnen dit ervaren met
het pijlbreekritueel, waarbij je met de punt van een pijl op je keel
een stap naar voren doet en erop vertrouwt dat de pijl breekt. Na
een gedegen uitleg over onder meer het gebruik van Nim, twijfelt
vreemd genoeg niemand er meer aan of ze de pijl kunnen breken.
Eén voor één worden de pijlen gebroken en vliegen de stukken hout
in het rond!

Ursula: “Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid en het
maken van een keuze met je hele wezen, ongeacht of de pijl breekt.
Met jouw keuze breng je een proces in beweging. Dat gebeurt
ook bij de vuurloop. Met jouw Niim en betrokkenheid stem je heel
bewust af met iets dat groter is dan jijzelf. Ik noem het Spirit, maar
je kan het ook liefde, adem of God noemen. De vuurloop is een van
de meest krachtige rituelen in de wereld. We hebben de kwaliteit om
onszelf te helen en daarmee ons leven te transformeren.”

Vol energie lopen we naar het vuur toe. We genieten nog even van
het prachtige beeld en de hete vlammen. Het is inmiddels 22.30
uur en behoorlijk koud buiten. Ursula vraagt ons om schoenen en
sokken uit te doen. Het voelt tegenstrijdig. Het is koud en we lopen
met warme winterjassen aan. Vervolgens gaan we met onze blote
voeten in het vochtige gras staan om daarna over de hete kolen
te lopen. Dit is dus waar het om gaat. Mijn hoofd zegt: ‘Nee niet
je sokken uit, want dat is koud.” Maar ik kan boven die gedachte
gaan staan en zie dat het slechts een gedachte is, een gevoel, Nim,
waardoor je dingen niet doet. Angst is ook Ndm, een Nim die je
tegenwerkt. Wat doe ik er mee? Hier gaat het dus om.

Ursula en haar team maken ondertussen van een vlammend vuur
een pad van kolen. Er wordt duidelijk goed gezorgd voor het vuur. We
vormen een kring rondom het vuur. Nadat Ursula ons bewust heeft
gemaakt van de maan, de prachtige sterrenhemel en de energie
van de groep, beginnen we te zingen. Alsof we dagelijks met onze
blote voeten in het koude gras staan te zingen... We gaan ervoor!
Als je er klaar voor bent, mag je over het vuur lopen. Wanneer ik



WIL JIJ OOK

VUURLOPEN?

De wolgende wvuurloop is gepland op 29

september. Wil je erbij zin? Meld je dan
aan op www.definest.nl. De kosten hiervan
Ziin € 99,-

Women & Wings is voor vrouwen die in zijn voor
vernieuwing en een volgende levensfase: viouwen
die iets wezenlijks willen realiseren. Ursula Aerts leidt
vrouwen door krachtige transformatieprocessen,
die in onze moderne samenieving heel uniek zijn
en een ultiem gevoel van th omen geven. Het
werk richt zich op het vrouwelike principe, voorbij
de verschillen tussen mannen en vrouwen en in
harmonie met een groter geheel. Effectieve en
praktische veranderingsrituelen dragen bij aan
een beleving, die zowel inzichtgevend, helend en
voedend worden voor de ziel van elke vrouw. Lees
op www.definest.nl de uitgebreide omschrijving
van deze bijzondere workshop die plaatsvindt
van 1 november tot en met 4 november 2012. Je
vindt daar ook ervaringen van andere vrouwen. De
kosten van deze workshop zijn € 333,-

vuurlopen

voor het kolenpad sta, haal ik diep adem en bedenk waarvoor ik wil
gaan. Met volledig vertrouwen loop ik over het vuur! | did it/ Zonder
blaren of brandwonden! Het klinkt cliché, maar als je eenmaal weet
dat je over de kolen kunt lopen, dan laat je het gebeuren. Wat eerst
onmogelijk leek, wordt werkelijkheid. Als je over vuur kunt lopen,
waarom zou je dan al je andere doelen niet kunnen bereiken? Je
voelt niet alleen dat je het kan, maar je wéét het! Wat een bijzondere
ervaring! We lopen allemaal een aantal keren over het vuur, wat een
kick!

Na een mooie afsluiting bij de kolen, lopen we naar binnen. Ik praat
nog even na met Ursula. Ze vertelt: “In het verleden wilde ik mensen
ervan overtuigen dat ze moesten gaan vuurlopen. Nu laat ik het
mensen zien. Vuurlopen geeft helderheid en het helpt ons eerlijk
te zijn over wat we echt willen in het leven. Het opent de deur naar
onbegrensde mogelijkheden. Het leert ons dat we een leven kunnen
leiden waarvan we in eerste instantie overtuigd waren dat het niet
kon. Met mijn achtergrond had ik bijvoorbeeld nooit gedacht dat ik
ooit een eigen bedrijf zou hebben en dat ik over de hele wereld voor
grote volle zalen zou staan. Maar ik leef dit leven inmiddels al jaren.
En ik 1ééf de liefdevolle relaties én het werk voor goede doelen en
nog veel meer schoonheid waar mijn hart van zingt. Het enige dat ik
ooit wilde, was gelukkig zijn, in harmonie met een groter geheel. Ik
geloof dat iedereen dat wil. Voor mij ligt hier een sleutel naar vrede.
Nu weet ik hoe je dat kunt bereiken en die kennis wil ik verspreiden!”

Wat een bijzondere ervaring, wat een krachtige vrouw en wat
heerlijk dat Anthony en ik hand in hand over het vuur zijn gelopen.
En zoals het liedje al zegt: ‘Ik heb besloten het vuur te volgen en ik
kan niet meer terug’. Zo is het. Er is altijd een vlammetje in je hart en
jij bepaalt hoeveel warmte en passie dat uitstraalt. @
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