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GRI1JS is niet

Om de vier weken naar de kapper om je
uitgroel weg te laten werken. Hou toch op.
Deze vier vrouwen hebben bewust voor
puur natuur gekozen. En zeg nou eerlijk:
zien ze er niet prachtig uit?
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HAAR: VINCENT VOOR ROB PEETOOM

Petra Hommen (39)

Werkzoekende
dook op toen ze 17 was.
vanaf haar 29ste.

Als de dag van gisteren... “Herinner ik me hoe

ik bij het kopieerapparaat stond op mijn werk. Er
hingen van die grote TL-balken boven. ‘Hé, wat
leuk, zei een collega, ‘heb je witte streepjes in je
haar laten zetten?’ Ik schrok me wild. He bah,

dacht ik, nou moet ik gaan verven.”

Een berg kleuringen verder...“Werd de periode
tussen twee verfbeurten in steeds korter. Toen ik

29 was, had ik het er echt mee gehad. Ik ben naar de
kapper gegaan en heb gevraagd wat hij ervan vond.
‘Zo jong met grijze haren, dat staat heel apart,’ zei
hij. De kapper heeft mijn haar gebleekt en er wat
blonde en grijze plukjes in gemaakt.”

In het begin was het... “Wennen. Dan zag ik foto’s
van mezelf en dacht: wat een raar gezicht! Nu vind ik
het echt leuk staan. Ik moet er niet aan denken om
het weer te moeten verven.”

Complimentjes krijg ik... “Regelmatig. Laatst werd
ik op de roltrap in een warenhuis staande gehouden
door een vrouw die wilde weten wat het kleurnummer
van mijn haarverf was. Zo wilde zij het ook. Dan ben
ik trots als ik kan zeggen: ‘Die kleur is van mezelf!””
Top van Karen Millen
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Evelien Rooyen (60)

Beroep: Schoonheidsspecialiste
De eerste grijze haar: ontdekte ze toen ze 45 was.
Niet meer geverfd: vanaf haar vijftigste.

Ik koos voor puur natuur... “Omdat ik het

anders om de maand moest laten verven. Op een

g licpen er twee vrouwen op leeftijd langs mijn
lon; de et roodgeverfd haar, de ande
salon; de een met roodgeverfd haar. de ander

% art. Tk zag die grijze uitgroei en dacht: dit is
fhmqn

»yporland’ Op een dag ontbreekt het me aan
tijd, of ik beland in het zickenhuis en dan zie ik er
binnen een paar weken ook zo verwaarloosd uit.

I5 ik dat wil voorkomen kan ik het maar beter
001 gr1js laten worden.”
ndsdien... “Laat ik mijn haar regelmatig
. ljklgfppen. Grijze haren moeten een goede
oupe hebben. Een mooie bob of zo. Zeker niet

' te Kort, oude mensen horen geen kort haar te

ebben. En je moet het goed verzorgen. Niets

- 20 lelijk als vet grijs haar.”

De mensen om me heen... “Reageren allemaal
heel positief. Ze vinden het moedig van me.
Slechts een enkele keer vraagt iemand of ik niet
vind dat ik er ouder uitzie met grijs haar dan
met geverfd haar. Maar dan zeg ik: ‘Tk wil niet

jong oud zijn, ik wil mooi oud zijn.” Dat ben ik
ook verplicht aan mijn klanten. Ik heb toch een
voorbeeldfunctie in mijn schoonheidssalon.”

Jurk van Karen Millen, oorbellen en

ketting van Efva Attling
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Ingrid Postelmans (54)

Beroep: Kraamverzorgster
De eerste grijze haar: zag ze toen ze 32 was.
Niet meer geverfd: sinds halverwege de 4o.

Ik heb mijn haar... “Jarenlang in alle kleuren
van de regenboog geverfd: zwart. bruin. rood,
oranje. Tot ik er geen zin meer in had. In eerste
instantie heb ik het laten uitgroeien omdat ik
dat gemakkelijk vond. De kapper verfde er
witte strepen in. Tot ik ook daar klaar mee
was. Ik heb mijn haar laten millimeteren zodat
alle verf eruit was geknipt. Mijn eigen haar
bleek zilverwit terug te komen. Ik ben er nu
vooral blij mee omdat het zo mooi is.”

Elke dag... “Krijg ik er wel een complimentje
over. Vooral van vrouwen, maar ook vaak van
mannen. Ze vinden het moedig van me. In het
ziekenhuis waar ik werk, krijg ik regelmatig de
yraag of mijn haar geverfd of van nature zo wit
is. Dan zeg ik dat het een pruik is die speciaal
is gemaakt voor bij mijn verpleegstersuniform.
En dat eigenlijk alle artsen en verpleegkundigen
zo'n pruik moeten dragen.” _
Dat het ouder zou maken... “Daar ben ik het
niet mee eens. Ik ben behoorlijk zelfverzekerd.
Ik was vroeger een mooi meisje en daar krijg
je zelfvertrouwen van, uitstraling. Dat neem je
de rest van je leven mee. Ik zit goed in mijn vel.
En mijn moeder zei vroeger al: ‘Jij hebt een
jong gezicht.” Dat heeft niets te maken met
mijn haarkleur.”

Top is van Ingrid zelf

22 DE TELEGRAAF




Ursula Aerts (46)

: Coach en oprichtster van Definest
st 1ar: werd gespot toen ze 18 was.
'd: vanaf haar 32ste.

Toen ik de eerste grijze haar ontdekte. ..

“Was ik nogal verbaasd. Ik zat nog half in

de puberteit en dacht meteen dat het kwam
omdat ik niet gelukkig genoeg was. Jarenlang
heb ik mijn haar geverfd. Ik heb er van alles in
gesmeerd: permanentvloeistof, coupe soleil,
allerlei kleurtjes. Intussen ging ik me steeds
meer verdiepen in de persoonlijke ontwikke-
ling van mensen en alternatieve geneeswijzen.”
En zo kwam de dag... “Waarop ik weer bij de
kapper zat. Ik had mijn eigen kruidenthee bjj
me en ondertussen werd de permanentvloeistof
klaargemaakt. Plotseling realiseerde ik me dat
die twee dingen niet samengingen. Ik zat toch
hartstikke goed in mijn vel? Waarom mocht
mijn haar dan niet zijn zoals het kennelijk bjj
me hoorde? Ik besloot ter plekke niet meer

te verven. Er kwam een prachtige witte

lok tevoorschijn.”
Met die beslissing... “Ben ik nog steeds bljj.
Met mijn natuurlijke grijze haar voel ik me
op mijn mooist. Ik vind het geweldig om te
zien hoe sommige lokken wit oplichten in
de zon. Ik sta als coach vaak voor groepen
vrouwen die ik leer van zichzelf te houden.
Dat werkt alleen als je zelf ook zo puur
en echt mogelijk bent. En al die rust die
het geeft... Ik hoef me nooit meer druk
te maken over uitgroei of wanneer ik

weer naar de kapper zou moeten!™
Top van Karen Millen en ketting
van Mont Blanc




