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‘Bij baby’s
wordt groei van
binnenuit
veroorzaakt,

bij volwassenen
vaak door een
gebeurtenis

van buitenaf’

14 - esta 19

uitsprak over hun gezamenlijke toekomst. Haar vriend
was al jaren kostwinner, terwijl zij thuis voor hun twee
kinderen zorgde, die ze op jonge leeftijd kregen. ‘Op dat
moment kwam het als een donderslag bij heldere hemel.
Later ben ik gaan inzien dat ik het gewoon niet wilde
weten. Daarbij was ik vooral bezig met zijn geluk.
Vreemd genoeg de signalen negerend dat het daar niet
zo goed mee gesteld was. Ik zat z6 in die reflex van: ik
moet voor hem zorgen, dat mijn eerste reactie was:
o nee, dat gaat hij helemaal niet redden in zijn eentje!’
Toen hij tijdelijk op een andere plek ging wonen, sloeg
de radeloosheid alsnog toe. Je wereld stort in, maar on-
dertussen gaat het leven door, moeten de kinderen naar
school. Een ontzettend moeilijke tijd.” Wat begon met
de onvrede van haar partner eindigde er echter mee dat
Martine zich voor het eerst ging afvragen hoe zij zelf
eigenlijk in het leven stond. Waarom had ze geen werk
gemaakt van haar droom een eigen winkel te beginnen?
Was het wel zo gezond om conflicten uit de weg te
gaan? ‘Van het idee alleen achter te blijven, kon ik op
voorhand in paniek raken. Toen mijn angst uiteindelijk
realiteit werd, ontdekte ik dat ik me in plaats van slacht-
offer juist vrouw van de wereld begon te voelen.’ Beiden
gingen onafhankelijk van elkaar in therapie en ontdek-
ten na enige tijd dat er genoeg grond was om toch
samen verder te gaan. Anno 2007 loopt Martine’s kle-
dingzaak ‘Gewoon mooi’ op rolletjes. Daarnaast besloot
ze haar schilderwerk, dat tot dan toe niet meer dan een
hobby was, op de markt te brengen. Hun relatiecrisis
noemt ze nu het beste wat haar kon overkomen. ‘Omdat
ik meer initiatief neem, en daar positief in bevestigd
word, is mijn zelfvertrouwen enorm gegroeid. Als er nu
een hobbel op mijn pad komt, denk ik: aanpakken!’

Niet lekker in je vel zitten, kan een drijvende kracht zijn,
ziet Godfried IJsseling vaak in zijn praktijk. Hij is trai-
ner/coach bij managementcentrum De Baak, onder
meer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
‘Sommige crises, waaronder het stuklopen van een rela-
tie, zijn in zekere zin instrumenteel. Het is een gegeven,
je kdnt niet anders dan ermee dealen. Lastiger is het
wanneer je een dal zelf moet opzoeken. Hoe dan ook:
hoe meer iemand omhoog zit, hoe groter de kans op
ontwikkeling.” Ook voor IJsseling staat vast dat we ook
op latere leeftijd in staat zijn te groeien. Al staat groei
voor hem niet gelijk aan verandering, maar juist voor
accepteren wie je bent. ‘Trouw worden aan je eigen-
schappen is essentieel. Wie erkent verlegen te zijn, blijkt
ineens veel meer te durven.’

Ook psycholoog en auteur Gerrit Breeuwsma is ervan
overtuigd dat moeilijke tijden het zelfinzicht vergroten.
Hij haalt het voorbeeld van een oorlog aan: ‘Wanneer je
er geen hebt meegemaakt, zul je nooit weten hoe je je

had opgesteld. Als een held? Of juist een laffe angst-
haas? Wat de uitkomst ook is, je zult je karakter onder
ogen moeten zien. Niet voor niets verlangt iedereen wel
eens terug naar de jaren van onschuldige onwetend-
heid, die we vaak aan de kindertijd toeschrijven.’
Wijsheid komt dus niet vanzelf met de jaren. Je moet er
wel wat voor doen. Lastig, erkent Godfried 1Jsseling,
want de mens is in principe geneigd ellende te vermij-
den. Wat als gevolg kan hebben dat het middel erger
wordt dan de kwaal. ‘Neem een dominant persoon die
over iedereen heen walst. De onderliggende kwaal kan
de angst zijn om afgewezen te worden. Het middel: zelf
maar alvast om zich heen slaan. Het gevolg: precies
waar hij bang voor is, gebeurt. Hij raakt in een isole-
ment. Met dat gedrag kun je heel oud worden, maar wel
verbitterd.’

Zoals baby’s van de ene op de andere dag uit hun rom-
pertje knallen, zo kunnen bepaalde gebeurtenissen op
latere leeftijd fungeren als een scharnier, waarna je op
een andere manier tegen je leven aankijkt. Zo'n schar-
nier wordt door mensen als een beslissend moment ge-
zien. Dat van Ursula Aerts (43) bestond uit een uitzen-
ding van Oprah Winfrey, waarin celebrity’s vertelden
over de alternatieve geneeswijze waarin zij geloofden.
Ursula zat op dat moment al maanden depressief thuis
op de bank, als gevolg van een hevige burn-out. Einde-
loze sessies in het reguliere circuit — ze was zelf werk-
zaam geweest in de psychiatrie — hadden geen soelaas
geboden. ‘Na die uitzending gebeurde er iets met me.
Eindelijk kwam de geestdrift een beetje terug.” Ze be-
sloot zich te gaan verdiepen in alternatieve geneeswij-
zen die op het onderbewuste focussen en belandde bij
een seminar over vuurlopen. ‘Bij binnenkomst was ik
zeer sceptisch. Ik was in die tijd nog sterk op uiterlijk
gericht; laten we zeggen dat de vrouw die het seminar
leidde niet bepaald mijn type was:” Maar toen de vaur-
loopster aan het werk ging, maakte een enorme opluch-
ting zich van Ursula meester: ‘Dit is het. Dit wil ik ook!’
Zo gezegd, zo geschiedde. Een jaar later stond ze in een
vergelijkbare zaal op het podium. Ursula geeft met haar
bedrijf Definest tegenwoordig training in persoonlijke
ontwikkeling aan de meest uiteenlopende typen men-
sen, van bankdirecteur tot puber. Ze is ervan overtuigd
dat haar burn-out werd veroorzaakt door het wegstop-
pen van nare situaties. ‘Ik heb jarenlang in een destruc-
tieve relatie gezeten, onmachtig om die te stoppen. Er-
gens vond ik dat ik die slechte behandeling verdiende.
Met vuurlopen houd je jezelf een spiegel voor. Je stelt |
jezelf de vraag: wie wil ik zijn? Het vuur helpt je daarop
te concentreren. Als het je vervolgens lukt om over de
hete kolen te lopen, geeft dat je zelfvertrouwen om je
doel ook te bereiken. Uiteindelijk hef je er blokkades >
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mee op, negatieve gedachten. Voor mij is het antwoord
dat ik andere mensen wil leren hoe ze op een plezierige
wijze de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren. De
een wil alsnog een oude droom verwezenlijken, de
ander wil alleen maar meer voor zichzelf leren kiezen.’
De manier waarop Ursula Aerts op haar leven tot nu toe
terugkijkt, moet voor veel mensen herkenbaar zijn, stelt
psycholoog Breeuwsma. Bovendien is het denken in be-
slissende momenten van alle tijden. ‘Neem het Bijbelse
voorbeeld van Saulus die op weg naar Damascus wordt
geraakt door God en zich vanaf dat moment Paulus
noemt.” We moeten het mechanisme van de benefit of
hindsight niet onderschatten, zegt hij. Een cynicus zou
het leven een aaneenschakelng van losse gebeurtenis-
sen noemen. We zouden maar al te graag ons leven
langs een logisch verlopende curve leggen, net zoals ze
dat bij baby’s doen op het consultatiebureau. ‘Omdat
dat niet kan, construeren we ons eigen levensverhaal.
Daarbij hebben we behoefte aan ijkpunten.’ Ilusie of
niet, haast Breeuwsma zich te zeggen, de uitwerking is
er niet minder gezond om. ‘Mensen die enige orde we-
ten aan te brengen in hun eigen biografie voelen zich
prettiger. Juist bij depressieve mensen zie je dat die
samenhang, dat verhaal, ontbreekt. Hun levensverhaal
lijkt meer op los zand.’

Hoe verklaart de ontwikkelingspsycholoog de neiging
van sommigen de tegenslag in hun leven als iets posi-
tiefs te zien? Omdat die ons nieuwe inzichten over ons-
zelf opleveren, vermoedt hij. Maar we moeten ook weer
niet overdrijven. Temand die genezen is van een levens-
bedreigende ziekte, zal achteraf het gevoel hebben dat
zijn leven erdoor verrijkt is. Maar als hij de keus had
gehad, was hij liever nooit ziek geworden.” Wel is het zo
dat we behoefte hebben aan contrast om het leven kleur
te geven. Nietzsche gebruikte de metafoor van het
beklimmen van een berg. Het pad naar de top is glibbe-
rig en zwaar, maar de beloning van het hemelse uitzicht
wanneer die bereikt is, is er des te groter om. Marathon-
lopers, die zich vrijwillig op de ‘pijnbank’ leggen, heb-
ben dezelfde motivatie.

Al is het wetenschappelijke equivalent van Oei, ik groei!
voor volwassenen nog niet geschreven, de theorie van
Erik Erikson (1902-1994) komt wel in de buurt. Deze
Duits-Amerikaanse grondlegger van de egopsychologie
onderscheidde acht levensfasen waarin telkens een an-
der conflict moet worden opgelost, waarna het volgen-
de niveau bereikt kan worden. De stadia op weg naar
volwassenheid die hij onderscheidde, zijn in onze tijd
echter enorm opgeschoven. Alleen al omdat we tegen-
woordig veel langer leven en later kinderen krijgen.
Waar de kinderen vroeger rond je 40e het huis uit gin-
gen, en je vanaf dat moment alle tijd had voor bezin-

ning, zit je op diezelfde leeftijd tegenwoordig in het
spitsuur van je leven. Maar Eriksons theorie dat het ego
stabieler wordt naarmate we meer grip krijgen op het
leven, staat volgens Breeuwsma nog overeind. Net als
het feit dat dat niet vanzelf gaat, maar dat je zelf de
stappen moet nemen.

Van dat laatste is ook Bert van den Idsert (46, masseur)
overtuigd. ‘Anders blijf je hangen, of blijf je je fouten
herhalen, totdat je weer op hetzelfde punt belandt.” Het
eerste groeimoment in zijn volwassen leven kwam met
het vaderschap, op zijn 36e. ‘Ineens ben je verantwoor
delijk voor een ander. Dat maakt dat je niet langer maai
een beetje kan aanmodderen en met de wind meewaai
en. Daarvoor deed ik voor mijn gevoel eigenlijk maai
wat.’ Bert ziet het als een hoofdtaak in zijn leven om
zijn twee kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid.
Het andere groeimoment is recenter en was het eindi
gen van de relatie met de moeder van zijn kinderen n:
twintig jaar, nu twee jaar geleden. Als je zo lang samer
bent, groeit het gevaar dat je te veel op elkaar gaat leu
nen. Op een gegeven moment ben je zo met elkaar ver
groeid dat je niet meer weet wat van jou is en wat var
de ander. Het is ontzettend moeilijk om je daarna vai
elkaar te onthechten, in versnelde vorm. Dat voel ji
zelfs fysiek.” Net als Martine, voelde Bert zich sterke
worden toen hij er alleen voorstond. Ik heb in die tij
vaak de natuur opgezocht, de zee, het bos. Stilte. Groei
en is voor mij dat je daadwerkelijk aan een nieuw leve
begint. Als je zo'n moeilijke fase doorstaat, heb je oo.
echt het gevoel dat je dat zelf bereikt hebt. Natuurlijk i
er met onze scheiding een zekerheid in het leven va
onze kinderen weggevallen. Maar we hebben nu ee
goede verstandhouding met elkaar. De kinderen zijn d
ene helft van de week bij mij en de andere bij haar.’
Het gaat goed met Berts massagepraktijk, maar fulltim
werken wil hij niet. ‘Ik heb altijd een sterke vrijheid:
drang gevoeld, maar die lange tijd onderdrukt. Nu d
kinderen groter zijn, blijft er feitelijk tijd over. Die tij
wil ik niet helemaal opvullen. Ik voel me daar prettige
bij. Maar het prettigste is dat ik me weer honderd prc
cent verantwoordelijk voel voor mijn eigen daden.’

Na je 35e zie je vaak dat er al aardig ingesleten patrone
zijn. Trainer/coach Godfried IJsseling komt in zijn wer
veel mensen van die leeftijd tegen die bezig zijn mu
richting geven aan hun leven. ‘Het gaat erom dat je d
zich herhalende patronen bij jezelf herkent. Wannet
een onbehaaglijk gevoel van onvrede met de eigen siti
atie echt een last begint te worden, ontstaat de wil o
er iets aan te doen. Dat zou je ook groei kunnen no
men: weten waar de pijn zit.’ Het belangrijkste is, ze,
hij, dat je eerlijk bent naar jezelf: hoe sta ik ervoor? T
eerste stap is het opengooien van de luiken. Mensen



