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Levensvreugde na heling

Ter% ALY &5

Zeg jij NEE als je ergens geen zin in hebt? Of doe je wat anderen willen, omdat
je bang bent dat ze je anders misschien niet aardig vinden? Vrouwen wijken
vaak en graag van hun eigen pad af. En soms is het dan Iashg om je eigen pad
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terug te vinden. Healing is een middel om tferug fte. komen blj jouw kern

| door Marjolein Houweling, Sandra Faneker en Ursula Aerts | fotografie Sophia T bikaki - e

eel vrouwen passen zich aan om de ander niet'te |

kwetsen, Simpelweg omdat ze aardig gevondeh‘WﬂIen

worden, Ondertussen vergeet je langzaam wat)e eigen
voorkeuren, passies en wensen zijn. Maar het goede nieuws is:
je kunt helen! Er is altijd een weg terug naar jezelf. Sjamaan,
schrijfster Marjolein Houweling, healer/reader en journaliste
Sandra Faneker, en Ursula Aerts, inspirator en oprichter van
Definest, vertellen hoe je kunt helen en je innerlijke kracht en
levensvreugde kunt terugvinden, '

£

Marjolein Houweling, sjamaan: "De termen Spu!
loss (ziel verlies) en soul theft (ziel diefstal) kennen
we in onze cultuur niet. Toch hebben we er élke
dag mee te maken: het gevoel dat iets, of iemand,
een stukje van jou in handen heeft. Steeds opnieuw ga je |
terug naar een vriendin met wie het eigenlijk uit is; voel jEJG
schuldig na een ontmoeting met je moeder, zeq je 'ja’ als je
‘nee’ had willen zeggen. Vrouwen zijn meer dan mannen |
gevoelig voor soul theft omdat ze de neiging hebben om zich
(te ver) open te stellen voor anderen, of te afhankelijk te |
maken van een ander. Vrouwen zijn zelf vaak ook heel bedre-
ven in soul theft: ze kunnen heel slim, door middel van morele
chantage, meer aandacht opeisen dan jij eigenlijk wilt geven.
Je gaat over je persoonlijke grenzen heen, verder dan goed
voor jou is. Soul theft wordt toegepast door vrouwen die zelf
lijden onder fikse soul loss: ze compenseren het tekort aan
hun eigen soul met het gevoel en de aandacht van een ander.
Soul theft maakt in eerste instantie gelukkig, maar dat is van
korte duur. Daarna heb je nog meer aandacht en energie nodig
van de ander, en uiteindelijk zit je opgescheept met energie
van een ander waar je niets mee kunt. Je ervaart de ander als
ballast, als iemand die je op sleeptouw hebt. En welbeschouwd
is dat ook zo,

Onze samenleving heeft geen antwoord op dit gevoel, je

kunt het niet plaatsen. Maar gevoelsmatig heeft je moeder,
ex of werkgever écht een stukje van jouw gevoel in handen.
0ok een traumatische gebeurtenis, zoals een ernstig ongeluk
kan een ‘gat in je hart' slaan. En jij voelt je moe, somber en
kwetsbaar. Opeens zit je thuis met een burn out. Ik spreek uit
ervaring, ik heb de Bijlmerramp van zeer dichtbij meegemaakt.

It ‘ou e nlet Westerse samenlevingen bestaan rituelen

/om hlermee om'te gaan. Een SJamams'usche healing is zo'n
" ritueel, gericht om soul Ioss weer op te lossen door middel
' van'soul retrieval: Het een individueel ritueel om weer één
|-metjezelf te worden n het sjamanisme wordt gewerkt op
“. basisanieen buzondere gedachte: gevoel kent geen tijd. De

hermnermgen die je hebt yerzémeld in je leven, draag je met
jemee = m de vorm van beelden en gevoelens waarvan je
zelf, op bgv_vust niveau, vaak helemaal geen weet hebt. Een
sjamanistisch healer beheerst de techniek om te reizen in
jouw gevoelswereld, en kan in de onbewuste laag van jouw
herinneringen doordringen. Hij of zij kan aan de hand van

M@@owvx: ‘Alg te, ecenmail de stilte in
Q@dg hebt ontdelt, heb Je een FL@}Z
evdvukev\ WAGS e aL‘cbot naartoe jeunt.
Dat M&&IZ’C Je tot cen r‘bla meng, het
ﬁu,g’t J¢ rust en Schvertrouwcw

symbolische beelden ervaren wat jij hebt ervaren. Omdat een
sjamanistisch healer zelf niet emotioneel betrokken is, en

dus niet meegaat in het gevoel, kan die iets heel belangrijks
doen: een krachtige, liefdevolle positieve energie geven, die
de negatieve energie doet verdwijnen. Na een healing voel

je je dan ook meteen prettiger, sterker en energieker en veel
beter opgewassen tegen de energetische aanvallen van een
ander. De Bijlmerramp is nog altijd een herinnering, maar geen
trauma meer. En de vriendin waar ik het over had, veranderde
in een draak die vuur spuwde omdat ik haar mijn energie niet
meer gaf - dat maakte het afscheid een stuk gemakkelijker.
Een sjamanistische healing is een weldadige ervaring. Jij ligt
heel ontspannen op ¢an matje, ik mediteer met ratel en
trommel, Met behulp van de combinatie van geluid en stilte
maak je een reisje terug naar de stilte in jezelf. Het mooie is
dat je in contact komt met je innerlijke kracht en vervolgens



zelf je ‘genezingsproces’ voltooit. Er wordt een proces in gang
gezet dat jouw energie weer terugbrengt waar die hoort: bij
jou. Je bent of wordt dus niet afhankelijk van krachten van
anderen of van buitenaf. Een sjamanistisch healer is facilitair,
ik heb geen macht. Ik werk puur op basis van kracht. Er hoeft
niets te worden opgerakeld, herbeleefd, opnieuw verteld; er
hoeft niets te worden geinterpreteerd of verklaard, liever niet
zelfs. Er is niets therapeutisch aan te ontdekken, het proces
gaat buiten de ‘mind’ om. Als je eenmaal de stilte in jezelf
hebt ontdekt, heb je een plek gevonden waar je altijd naartoe
kunt. Dat maakt je tot een rijk mens, het geeft je rust en zelf-
vertrouwen."
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Sandra Faneker, reader en healer: “leder mens
heeft een healend vermogen in zich. Kijk maar hoe
je lichaam zich herstelt na een ziekte, en ook hoe je
zelf weer overeind weet te komen nadat een
gebeurtenis je emotioneel behoorlijk heeft geraakt. Soms
stoppen we de ervaring en de emotie diep weg in-de hoop dat
deze nooit meer tevoorschijn komt. Dit levert vaak meer
kwaad dan goeds op: niet-verwerkte emoties hebben de nei-
ging hun kop op te steken op momenten dat het juist hele-
maal niet uitkomt. Je bent je er misschien helemaal‘niet van
bewust dat je iets weggestopt hebt, want dit vindt vaak
plaats op een onderliggend niveau, maar jewggdt misschien
wel een meester in het vermijden van bepaalde situaties,
omdat die je herinneren aan dat nare gevoel, Of je durft iets
niet (meer) te doen. Het kan ook dat je juists fkens weer in
die situaties terechtkomt, waar je dezelfde pijn zult ervaren.
Ook zonder dat je emoties wegstopt kun je ‘'last hebben’ van
gebeurtenissen die je meemaakt. Je wordt ten slotte opge-
voed met denkbeelden die niet altijd overe
jouwe. Je maakt dingen mee die ervoor jeop een
bepaalde manier naar de wereld gaat kijken, al komt dat mis-
schien niet overeen met je eigen, innerlijke overtuiging. Je
bekijkt een nieuwe gebeurtenis als het ware door ‘het plaatje’
dat je gevormd hebt, en maakt dit passend bij jouw werkelijk-
heid. Al deze oordelen en ideaalbeelden over hoe iets zou
moeten zijn maken dat we de communicatie met onszelf en
de wereld om ons heen laten vertroebelen, We drijven weg
van ons eigen, heldere weten over onszelf en de wereld. We
luisteren niet meer naar onze intuitie.

Om je bewust te maken van de processen waar je je in
bevindt, kun je een reading laten doen. In mijn readings com-
municeer ik op energieniveau met jouw wezen en via sym-
bolen houd ik je een spiegel voor van wat je aan het beleven
bent, Je verkrijgt zo inzichten in wat je diep vanbinnen al wist,
maar waar je niet bij kon komen. 1k geef geen oplossingen en
ik doe geen toekomstvoorspellingen, ik geef een handvat om
verder mee te werken.

In een healing help ik mensen los te laten of te veranderen.
Ook dit gebeurt op energieniveau, door middel van kleuren en
symbolen. Bij een kleurenhealing vraag ik wat je wilt loslaten.
Je hoeft niets te doen of te zeggen: ik vraag welke heldere
kleur/energie je in de plaats wilt hebben van de oude kleuren,
de oude energie die je wilt loslaten. Ik voel de energie, zie beel-
den, symbolen. |k vraag je (op energieniveau) wat deze sym-
bolen jou zeggen. Aan het eind van een healing vertel ik wat ik
tegengekomen ben.

Bij een reading vertel ik door middel van een symbool, een
roos, hoe het met je is. Die laat zich op energieniveau (@)
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aan mij zien. Ik vertel dan hoe jij op dat moment in het leven
staat, hoe de verbinding is met de wereld om je heen, hoe je
op anderen overkomt. Je kunt een vraag stellen over iets waar
je mee zit, je relatie, werk, familie. Ik ga dan kijken hoe het
ermee is, en of je blokkades hebt, waar die vandaan komen,
wat je ermee kunt doen. Ik los het niet op! Het gaat er juist
om dat je zelf je leven leeft, de dingen doet. Ik help alleen een
beetje. Er zijn hierbij geen garanties dat je voor :
problemen af bent, want een healing helpt je,
wezen zelf het werk.

met het ‘heel houden’ van je eigen ruimte. Veel
staan een deel van hun (eigen) ruimte af, of latefy

Sendra: ‘Oolz =zpnder dat Je emotieg
w%sto?t fun Je lagt hebben van
3ebeuftenissew die Qe meemaat

anderen binnenkomen omdat ze zichzelf niet (goed) wetenﬂtej
beschermen of omdat ze denken dat ze op deze manier een
ander helpen. Je kunt daar echter heel moe van worden en

er weinig energie voor jezelf uit halen. Een healing kan je dan
helpen om je eigen ruimte weer in eigendom te nemen. Je
kunt ook leren om dit zelf te doen, met oefeningen. Ik geef-
les bij Intuitief Traject, een cursuscentrum voé’r‘-intg?fi”eve
ontwikkeling in Nijmegen, waar je cursussen en opleidingen -
kunt doen op het gebied van energiewerk. Als je leert om dich-
ter bij je intuitie en dus dichter bij jezelf te komen, kan je leven
een gemakkelijker worden. Leven is groeien, veranderen. Je
bent, ervaart, stelt bij, verandert, laat los wat niet meer klopt,
vult op met wat wel klopt, je geeft je doelen vorm. En als je dit
alles doet vanuit je eigen weten, kun je bezield leven.

Ursula Aerts, Inspirator en oprichtster van
Definest: "Op mijn 33e ontdekte ik dat helen
mogelijk was. Eindelijk vond ik antwoord op de vra-
gen die ik als kind al had. Waarom doe ik het ene,
terwijl ik het andere wil? Hoe word ik gelukkig? Waarom
maken mensen ruzie? Innerlijke schoonheid is in mijn visie
gelijk aan innerlijke kracht of Spirit. Mijn expertise is anderen
hun Spirit laten uitvergroten via het onbegrensde menselijke

potentieel, Dit geeft een wezenlijke en blijvende verbetering
van de levenskwaliteit. Ik bied eeuwenoude initiatierituelen en
transformatiemethoden, waaronder vuurlopen en ademwerk.,
Het zijn harmoniserende bewegingen waarin deelnemers met
elkaar een innerlijke metamorfose ondergaan en een ver-
nieuwde realiteit gaan ervaren. Mijn prioriteit, grootste draag-
vlak en plezier ligt bij vrouwengroepen. Het bewust inzetten
van innerlijke kracht maakt alles mogelijk. Die kracht zie je bij-
voorbeeld bij verliefdheid: je kunt bergen verzetten en begint
makkelijker aan iets nieuws, zoals een carriereverandering. Die
kracht lijkt spoorloos tijdens een vlaag van zelfkritiek, wanneer
je jezelf niet goed genoeg vindt. Spirit ervaar je niet altijd opti-
maal. Sjamanen en andere natuurgenezers weten dit proces
te beinvloeden en iedereen kan het leren. Het begint bij het
bepalen van een persoonlijk doel dat enthousiast maakt en
eerlijkheid over waarom je het doel zelf nog niet hebt bereikt.

Ursula: Een gta op hete Rolen ig
2en Nigico 0p blaren, en 20 wordt
eljze weng voor een 3&1/\}2}286(‘ leven
beinvioed door vertrouwen’

Vrouwelijk leiderschap, zakelijk en privé, neemt toe doordat
euwen feitelijk meé:‘_ zien en vaker handelen op gevoel en

; selijk onderzoek wijst uit dat het beter
s meer vrouwen staan zichzelf toe groot

t geeft het gevoel van thuiskomen.

ordt wereldwijd al millennialang beoefend vanuit
pe van heling: fysiek, emotioneel en spiritueel. Een

p hete kolen is een risico op blaren, en zo wordt elke
wens voor een gelukkiger leven beinvloed door vertrouwen.
Het gebrek aan vertrouwen uit zich als de uitdagingen op

het levenspad. Zonder heling blijven deze patronen bestaan

en vroeg of laat is er weer die confrontatie, Vuurlopen leert

je risico's nemen voor een beter leven, nodigt uit groot te
dromen en heelt mensenlevens naar gewenste resultaten.

Het bevordert de gezondheid, verscherpt het concentratie-
vermogen, brengt je terug bij je authentieke zelf en laat zien
wat in essentie belangrijk is. Het brengt een proces in beweging
dat mij na tien jaar nog steeds in verwondering brengt. Adem
is als essentiéle levensenergie voortdurend van invioed op de
gezondheid. In andere talen betekent adem Spirit, Chi, liefde

of bewustzijn van het hart. Tijdens het ademwerk stroomt er
als het ware een overdosis Spirit door het lichaam, waardoor
diepgewortelde patronen of trauma's worden losgelaten en de
levenskwaliteit verbetert, Het is een effectieve wijze om denken
en voelen in balans te brengen. Soms is iemand na één sessie
van haar astma af, of verandert een maandenlange depressie in
levensvreugde. Ik bied tal van alternatieven die er voor zorgen
dat zelfliefde steeds meer de basis is waaruit wordt geleefd.
Helen geeft een verbinding op hartsniveau, die gelijkwaardig is
en samenwerken op andere momenten inspireert,” @

Marjolein Houweling: www.marjoleinhouweling.nl
Sandra Faneker: www.intuitieftraject.nl
Ursula Aerts en Definest: 036 5355388 of www.definest.nl



